
 

Gemaakt door CHATGPT 

 

Napoleon, sneeuwballengevecht , school te Brienne (dit heeft Roel ingetypt) 

 

 

Onderstaande komt er uit. 

 

 

Er is inderdaad een verhaal dat Napoleon Bonaparte betrokken was bij een sneeuwballengevecht 

op de school in Brienne, waar hij op jonge leeftijd studeerde. 

Het verhaal gaat dat Napoleon op een dag tijdens de winter op de speelplaats van de school was 

toen er een sneeuwballengevecht uitbrak tussen de jongens. Napoleon zou een sneeuwbal vol 

modder naar een van zijn klasgenoten hebben gegooid, die toen woedend werd en Napoleon 

aanviel. Napoleon verdedigde zichzelf en brak daarbij de bril van zijn klasgenoot. 

Hoewel dit verhaal niet 100% bevestigd is, wordt het vaak aangehaald als een anekdote uit het 

leven van Napoleon. Het verhaal wordt soms gebruikt om te illustreren dat zelfs grote leiders ooit 

gewone kinderen waren en ook alledaagse dingen deden, zoals sneeuwballengevechten houden. 

 

 

NAPOLEON in BRIENNE (gemaakt met CHATgpt) 

 

Napoleon Bonaparte heeft een belangrijke periode van zijn leven doorgebracht in 

Brienne, een kleine stad in het oosten van Frankrijk. In 1779, toen hij negen jaar oud 

was, werd Napoleon naar de militaire school van Brienne gestuurd. 

Op de militaire school van Brienne kreeg Napoleon een strenge militaire opleiding en 

studeerde hij wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Hoewel hij geen 

gemakkelijke jeugd had en te maken kreeg met pesten en isolatie vanwege zijn 

Italiaanse afkomst en beperkte kennis van het Frans, was hij een uitstekende student 

en behaalde hij goede cijfers. 

In 1784 verliet Napoleon Brienne om naar de militaire academie van Parijs te gaan, 

waar hij zijn opleiding voortzette en zijn interesse in politiek begon te ontwikkelen. 

Toch bleef Brienne een belangrijke plaats in zijn herinneringen en in zijn latere leven. 

Hij keerde er verschillende keren terug om de school en zijn oude leraren te 

bezoeken en kocht later het kasteel van Brienne als een cadeau voor zijn moeder. 

In 1814, nadat Napoleon was verslagen door de geallieerde troepen, vluchtte hij naar 

Brienne en verbleef hij enkele dagen in zijn oude school, die op dat moment dienst 

deed als militair hospitaal. Het verblijf in Brienne bracht herinneringen terug aan zijn 

jeugd en zijn opleiding, en inspireerde hem om door te vechten in de latere 

veldslagen. 



In Brienne is er nog steeds een museum gewijd aan Napoleon en zijn tijd op de 

militaire school. Bezoekers kunnen de kamers bekijken waar hij studeerde en 

levensechte displays zien van hoe het leven eruit zag in die tijd. Brienne blijft daarom 

tot op de dag van vandaag een belangrijke plek in de geschiedenis van Napoleon 

Bonaparte. 

 

 

Een opmerkelijk verhaal in Brienne (gemaakt door CHATgpt) 

 

 

vertel over Napoleon sneeuwballen gevecht in Brienne  (deze woorden gaf ik als odracht in) 

 

 

Op 29 januari 1814 vond er tijdens de Napoleontische oorlogen een opmerkelijk incident plaats in 

het stadje Brienne, gelegen in het oosten van Frankrijk. Napoleon Bonaparte, de Franse keizer, 

vocht tegen de geallieerde legers van Rusland en Pruisen. Brienne was een belangrijke 

strategische locatie, omdat het de toegangsweg tot Parijs controleerde. 

Op die dag besloot Napoleon om zijn troepen te inspecteren, terwijl er een hevige sneeuwstorm 

woedde. Terwijl hij door de straten van Brienne liep, werd hij plotseling bekogeld met 

sneeuwballen door enkele jonge schooljongens. Napoleon, die bekend stond om zijn korte lontje, 

was niet blij met deze verstoring en gaf zijn soldaten de opdracht om de jongens gevangen te 

nemen. 

Een van de jongens, genaamd Charles Delestraint, smeekte Napoleon om hem te sparen en 

onthulde dat hij de zoon was van de vroegere directeur van de militaire school van Brienne, waar 

Napoleon zelf als jonge man had gestudeerd. Dit bracht bij Napoleon herinneringen terug aan 

zijn eigen jeugd en zijn tijd op de school. 

Napoleon besloot de jongen te sparen en vroeg hem zelfs om hem rond te leiden door de school. 

Tijdens de rondleiding vertelde Delestraint over de vele streken die Napoleon vroeger uithaalde 

als student. Napoleon lachte hartelijk en was blij om herinneringen op te halen aan zijn eigen 

jeugd. 

Het sneeuwballengevecht in Brienne is een opmerkelijke gebeurtenis uit de Napoleontische 

oorlogen, omdat het een zeldzaam moment was waarop Napoleon even zijn strenge militaire 

houding liet varen en zijn menselijke kant liet zien. Het is ook een interessant voorbeeld van hoe 

zelfs kleine gebeurtenissen een grote impact kunnen hebben op de loop van de geschiedenis. 

 

 


